gedicht voor nieuwjaar

als vanavond het vuurwerk komt.
en mijn buik is helemaal rond.
zien we alle mooie kleuren.
maar wel vieze geuren.
komt er niet meer?
Jjij bent een echte heer.
na het vuurwerk nog 1 spel
na deze avond zeg ik je vaarwel.
nu nog het stomste deel
opruimen in heel.
je bent de beste.
Gelukkig nieuwjaar!



